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Donorkinderen vallen elkaar hui-
lend van opluchting in de armen,
nadat de rechter heeft bepaald dat
het dna van spermadokter Jan
Karbaat mag worden vergeleken
met dat van hen, om zo de ultieme
zekerheid te verkrijgen of hij hun
hiologische vader was.
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OPINIE Monique Aarts, donorkind

‘Wensouders negeren
rechten van het kind’

Is je in een zieken-

huis bent bevallen,

neem je niet zo-

maar een willekeu-

rige baby mee naar
huis; je wilt je eigen kind. En
een kind wil zijn eigen ou-
ders. Maar het lijkt of kinde-
ren op de wereld zetten,
zonder ze op te voeden, te-
genwoordig wordt gevierd.
Mensen worden gestimu-
leerd om afstand te doen
van hun nazaten en natuur-
lijke instincten. Kind en ou-
ders worden verlaagd tot
producten die verhandeld,
verhuurd en verwisseld
waorden.

Als tiener ontdekte ik ge-
schokt, dat ik uit donoreon-
ceptie ben ontstaan. Ge-
schokt omdat het zakelijk,
liefde- en respectloos aan-
deed. Dat mijn opvoedou-
ders scheidden en ik in een
samengesteld gezin op-
groeide, vond ik al ingewik-
keld genoeg als kind. Te veel
was het idee dat ik een aan-
koop of donatie was.

Dewijze van mijn verwek-
king, in1981, heeft ervoor ge-
zorgd dat ik mij minder-
waardig, ontmensd en be-
schaamd voelde. Het gege-
ven dat ik zo ben ontstaan,
was niet te verkroppen, en
dan ook nog de boodschap
van derden, dat ik dankbaar
moest zijn voor iets wat een
kras zette op mijn ziel.

Ik heb decennialang mijn

Hoe belangrijk het is om te weten wie je
ouders zijn, bleek uit de emoties rond de
rechtszaak over het dna van 'spermadok-

ter’ Jan Karbaat. Monique Aarts is ook uit
donorconceptie ontstaan. Ze heeft beslo-
ten naar voren te treden om te wijzen op

de impact van donatie op het kind.

vader willen leren kennen
en daarmee mezelf. Ik had
die waarheid nodig, zijn er-
kenning en respect. Pas
toen ik mijn vader vond,
dichtten zich de gaten in
mijn identiteit en voelde ik
me compleet. Vervolgens
onderging ik een rouwpro-
ces voor wat ik heb moeten
missen, wat niet meer was
in te halen.

Ouders zijn net zomin als
kinderen vervangbaar. De
genetische band is iets wat
een kind absoluut gegund
moet worden en niet bij
voorbaat ontnomen. Dat be-
schadigt het kind en het
vergt offers en aanpassings-
vermogen. Alleen als de bio-
logische ouder een gevaar is
voor het kind moet worden
ingegrepen.

Kinderen uit draagmoe-
derschap, donorkinderen,
adoptiekinderen, vervang-
en verzoenkinderen en kin-
deren die een van de verzor-

gers verliezen lopen een
groot risico op onveilige
hechting en gevoelens van
minderwaardigheid.

Het lijkt zo nobel, om ie-
mand door donatie of draag-
moederschap een kind te

Monique
Aarts

verschaffen. Het in op-
dracht, op contract of als ge-
schenk produceren van een
kind, maakt het echter tot
een middel. Dit drukt een
stempel op hun gevoel van
eigenwaarde.

En als de andere betrok-
ken partijen voor zijn, zeg
dan als kind maar eens dat
Je tegen bent. Het is een on-
gelijkwaardige en oneerlijke
positie.

De fertiliteitsindustrie
kunnen we niet vertrouwen
op een goede moraal en
voortschrijdend inzicht. Op
dit moment zien we het top-
je van de ijsberg van on-
ethisch handelen van sper-
mabanken in verleden en
heden. Wij kunnen slechts
machteloos toezien, dat
steeds meer mogelijk is en
verkeerd wordt ingeschat.

Wensouders die voor het
zich verschaffen van een
kind uitwijken naar het bui-
tenland, omdat ze zoge-
naamd moeten, negeren de
rechten van het kind. Deze
regels zijn er niet om te dis-
crimineren. Onze maat-
schappij is gebaat bij en in-
gericht op familiepreserva-
tie. Menswaardigheid hoort
hooginonsvaandel te staan.
Mensen onnodig met een
dwingend identiteitspro-
bleem belasten past daar
niet in.
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Zorgen over
klimaatrevolutie

elden zag ik twee werelden zo op
Zel.kaar botsen als deze week in

Kanaleneiland-Zuid, de Utrechtse
achterstandswijl. We zaten aan de
keukentafel bij Ronald van den Berg,
een veertiger die met twee krantenwij-
ken en een schoonmaakbaantje in z'n
levensonderhoud voorziet. Zijn echtge-
note zit in de ziektewet. Samen hebben
zij een 8-jarig dochtertje.

Ronald maakt zich zorgen over de
kosten die in de komende jaren op hem
afkomen omdat Nederland moet *ver-
duurzamen'’. Ons land - zeven miljoen
huizen en een miljoen gebouwen - moet
in 2050 van het aardgas af zijn. Het is
een enorm kostbaar project waar de
gemeente Utrecht, onder aanvoering
van GroenLinks, in voorop wil lopen en
waar ook Kanaleneiland aan zal moeten
geloven,

Bonald van den Berg is, zoals hij het
noemt, een 'armoedzaaier met een
eigen woning’. Mede dankzij financiéle
steun van zijn ouders heeft hij z'n flat
kunnen kopen. Maar zijn vrouw en hij
moeten elke euro omdraaien.

Nu is het probleem met de verduurza-
ming van dit soort wijken, dat zoveel
nog onduidelijk is. Zoals een woord-
voerder van Iris Smart Cities, de organi-
satie die internationaal de energietran-
sitie begeleidt, mij vertelde: ,Veel tech-
nologie zal pas in de loop van het proces
worden ontwikkeld.” Een woordvoer-
ster van de betrokken woningcorpora-
tie: ,De informatie is vaak zo ingewik-
keld, dat we bewust wachten om die
met bewoners te delen, omdat zij zich
anders nodeloos zorgen gaan maken.”

Kortom, we zijn een avontuur aange-
gaan waarvan een groot aantal aspecten
nog onbekend is. In Duitsland gebeurde
dit eerder met de Energiewende. Die
overgang naar schone energie heeft de
Duitse belastingbetaler inmiddels al

Het wordt ons door
de strot geramd’

vele honderden miljarden gekost, ter-
wijl de noodzakelijke infrastructuur
nog niet eens af'is - of zelfs maar is
ontwikkeld.

Ondanks dit zorgwekkende Duitse
voorbeeld gaat de energietransitie in
Nederland gewoon door. Er is een tan-
ker gaan varen, die niet meer gaat wor-
den gestopt. Kijk naar websites als die
van Iris, spreek met politici en bestuur-
ders, met 'groene’ ondernemers en
activisten en met lobbyisten: allemaal
zijn ze heilig overtuigd van de noodzaak
van deze groene revolutie — want het is
niet minder dan een revolutie — met een
handjevol waarschuwende eritici aan de
zijlijn.

Dat die activistische voortvarendheid
bij inwoners van kansarme wijken als
Kanaleneiland-Zuid, van wie een groot
aantal maar matig Nederlands begrijpt
en geen idee heeft wat hen overkomt,
tot onrust leidt, wordt gezien als een
bijkomstigheid. ,Het wordt ons door de
strot geramd”, zei Ronald van den Berg,
die geen idee heeft hoe hij ooit een
warmtepomp moet betalen. Zo gaat dat
met revoluties: het doel heiligt de mid-
delen. En altijd zijn de sociaal zwakke-
ren de klos.
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