Mijn bijzondere zoektocht

:kTE JOYCE (20) DAT ZE WERD!

‘Op 16 december 2018 was het exact drie jaar geleden dat ik te horen
kreeg dat ik een donorkind ben. Ik herinner het me nog als de dag van
gisteren. Ik zie mezelf nog zitten met mijn ouders - gescheiden toen
ik drie was - op de bank bij de psycholoog, waar ik al een tijd naartoe
ging omdat ik gepest werd op school. Mama had al aangekondigd dat
er een gesprek samen met papa zou volgen bij de psycholoog, maar ik
had geen flauw idee waaraan ik me kon verwachten. De laatste twee
jaar verliep het contact met mijn papa, die ik 's weekends zag, al wat
stroever. [k zag hem steeds minder en het ging er alsmaar minder
gemoedelijk aan toe, maar ik had niet het gevoel dat er iets niet klop-
te. Blijkbaar was er dus meer aan de hand, meer dan ik me ooit had
kunnen inbeelden. Mama nam het woord en vertelde voorzichtig dat
papa door omstandigheden geen kinderen kon krijgen. Toen ze trouw-
den, was hun kinderwens zo groot dat voor anonieme spermadonatie
gingen. Zo ben ik ontstaan.’

Wedergeboorte

‘Dat ik het resultaat ben van een anonieme spermadonor, was niet zo
malkkelijk te slikken. Al die jaren wees er niets in die richting.
Niemand praatte ooit zijn mond voorbij

en het voelde niet raar als ik in de spie-

gel keek. Tk was er vast van overtuigd

dat mijn papa mijn echte vader was.

Exr was geen reden of aanwijzing om

dat in twijfel te trekken. Tot me ver-

teld werd dat ik donorkind ben, spiegel-

de ik me aan hem... En dan krijg je plots

te horen dat die persoon toch niet verwant aan je is. Ik barstte niet in
tranen uit, maar was wel even van de kaart toen ik de waarheid te
horen kreeg. Voor mij is er een leven voor en na die dag. Ik ben
geboren op 19 november 1998, maar 16 december werd mijn tweede
verjaardag. Het voelt aan als een wedergeboorte.

Dubbel verdriet

‘Tk neern mijn ouders niets kwalijk. De band met mijn mama was
al hecht en sindsdien zijn we alleen nog dichter naar elkaar toe
gegroeid. Met papa heb ik echter geen contact meer. Een van de
laatste keren dat ik hem zag, gaf hij toe niet meer te weten hoe hij met
mij moet omgaan, terwijl ik hem uitdrukkelijk heb gezegd dat hij mijn
vader bleef. Il begrijp dat het voor hem niet makkelijk is, maar hij
heeft die keuze destijds samen met mijn mama gemaakt. Hij heeft
zich ruim zeventien jaar kunnen voorbereiden op dat cruciale
moment. Ik niet. Voor mij kwam het nieuws totaal out of the blue,
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en net wanneer ik hem het hardst nodig
heb, is hij er niet. Ik heb veel verdriet
over dat hij me in de steek liet. Het
verdriet is bovendien dubbel zo groot,
in zekere zin rouw ik ook om mijn
biologische vader die ik niet ken.’

Opsporing verzocht
‘De voorbije drie jaar van mijn leven ver-
liepen met ups en downs. Toen de eerste
schok voorbij was, begon ik informatie
op te zoeken over donorkinderen. Zo
lewam ik terecht bij een groep met Belgi-
sche en Nederlandse lotgenoten, die net
als ik verwekt zijn met anoniem donor-
zaad. Het deed ontzettend veel deugd
om al die verhalen te lezen en naar bij-
eenkomsten te gaan. Ze weten allemaal
wat je doormaakt en welke vragen er
door je hoofd spoken. Het
is een heftig proces, daar-
om ga ik elke maand naar
een psycholoog. Ik kan
het stukje bij beetje ver-
werken maar ben nu op
een punt gekomen dat
ik graag wil weten wie
mijn biologische vader is. Daarom
start ik een zoektocht naar hem'

Nieuwe zus

‘Tk heb geen aanknopingspunten. [k weet
niet hoe oud hij is, hoe hij eruitziet of
welke job hij heeft. Ik tast in het duister.
Het enige wat ik weet, is dat hij destijds
in Gent heeft gedoneerd. Omdat er in
ons land nog geen DNA-databank
bestaat, meldde ik me samen met mijn
mama aan op Family Tree DNA, een
internationale databank voor iedereen
die op zoek is naar verwanten. Ik had
niet verwacht dat het DNA-onderzoek
meteen iets zou opleveren, maar na het
analyseren van de stalen was ik plots een
halfzus rijker (lacht). Ze is een jaar ouder
dan ik en woont in de omgeving van
Gent. Een tijdje geleden heb ik haar voor

~‘lk had niet
verwacht dat het
DNA-onderzoek
meteeniets zou
opleveren, maar
plots was ik een
halfzusrijker.
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het eerst ontmoet. Dat was best bizar,
vooral omdat er aanzienlijk wat overeen-
komsten zijn. We hebben allebei bruine
ogen en krullend haar, we zijn gek op
reizen, houden van avontuur en zijn niet
materialistisch ingesteld. Stuk voor stuk
eigenschappen die we niet meteen bij
onze moeders terugvinden, we denken
dat onze biologische vader daar iets mee
te maken heeft.’

Basisrecht

‘Ik studeer nog, maar zodra ik mijn
bachelor Toerisme en Recreatiemanage-
ment heb behaald, ga ik nog actiever op
zoek. Ik weet dat het geen makkelijke
zoektocht is, maar zolang il niet weet
wie hij is, blijf ik met een ei zitten. Tk wil
mijn volledige stamboom kennen. Het is
toch een basisrecht om te weten waar je
vandaan komt? Als donorkind ben ik
tegen anoniem donorschap, want er
wordt je iets oninomen. We hebben
maar een deel van de puzzel, en dat
is oneerlijlk, zeker omdat geen enkel
donorkind hiervoor kiest. Als ik op
straat een man met mijn uiterlijke ken-
merken zie, stel ik me soms de vraag of
hij mijn vader is. Dat overkomt me ge-
lukkig niet al te vaak, ik wil niet het mijn

- leven beheerst. Daarom is het ook zo

belangrijk om te weten te komen wie hij
is, anders zal ik geen rust kennen.’

Blijwven zoeken

‘Ik hoop dat er op een dag een match
wordt gevonden via de internationale
databanken, maar ik verwacht niet dat
we meteen samen een pint gaan drin-
ken. Ik sta daar uiteraard voor open,
maar ik wil vooral een foto van mijn
biologische vader zien. Een beeld
zegt meer dan duizend woorden, al
geef ik toe dat het fijn zou zijn om een
gesprek met hem te hebben. Tk heb geen
idee wat de toekomst brengt, maar ik
ben vastberaden dat ik hem ooit zal vin-
den. Tk ben niet het type dat snel opgeeft
en zal dan ook blijven zoeken tot ik ant-
woorden vind.' @
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