— MIJIN

o vond Raan biologische vaden via een datobank

Els (28): “Ik was vijftien toen mijn moeder me vertelde dat ik
verwekt ben met een spermadonor. Door vruchtbaarheids-
problemen bij mijn vader lukte het niet op de natuurlijke
manier. Mijn moeder dacht dat ik de juiste leeftijd had om het
me eindelijk te kunnen zeggen en leek opgelucht. Maar ik
werd boos en geloofde haar zelfs eerst niet. Mijn ouders
waren al jaren uit elkaar. Was dit misschien een manier van
haar om me bij mijn vader weg te trekken? Toen ik van de eer-
ste schrik bekomen was, werd ik vooral nieuwsgierig naar hoe
de vork aan de steel zat. |k belde naar de fertiliteitskliniek
waar mijn moeder was behandeld, maar meteen werd duide-
lijk dat ik niet hoefde te rekenen op enige informatie. Alles
was anoniem en verzegeld en overal botste ik op privacy-
regels. Ergens liep er een donor rond die mijn biologische
vader was, maar ik zou nooit weten wie.

was groter dan de kans om mijn vader zo te vinden, maar toen
ik enkele weken later mijn mailbox opende, kon ik mijn ogen
niet geloven. Er was een match met iemand met wie ik 50
procent DNA deelde, een match die door het systeem werd
ingeschat als ‘Father’. Vol ongeduld klikte ik verder naar de
naam, maar mijn hoop werd meteen doorprikt: anoniem,
stond er. Dit kon toch niet waar zijn? Wat deed hij dan in deze
databank zonder identiteit? Ik kon wel een berichtje voor
hem achterlaten op de website, maar zou hij dit ooit lezen?
Leefde hij Uberhaupt nog? Enkele weken gingen voorbij en
de moed zonk me weer in de schoenen. Maar op een blauwe
maandag kreegq ik plots een mailtje terug: het was mijn donor,
mijn biclogische vader! Hij schreef een hartelijke mail waarin
hij vroeg of mijn cuders op de hoogte waren van mijn zoek-
tocht. Hij begreep waarom ik dit wilde weten en contact

“Elk vrij uur was ik bezig met die ene vraag: wie is mijn
vader? Tot 1k bericht kreeg: er was een DNA-match...”

Dat die onwetendheid me net in volle tienerjaren overviel,
heeft me erg getekend. Ik was niet op zoek naar een tweede
papa, maar wilde vooral beter begrijpen wie ik was, Welke
uiterlijke kenmerken en karaktertrekjes genetisch waren en
welke puur van mezelf. Doorheen de jaren - mijn papa was in-
tussen overleden - werd mijn vraag alleen maar prangender.
Als artsen me vroegen of er een bepaalde ziekte in de familie
zat, kon ik daar geen antwoord op geven. Zelf had ik intussen
een depressie gehad. Was daar een genetische aanleg voor,
waarmee ik |ater eventueel een kind kon belasten? Het voel-
de bijna als een noodzaak om daar een antwoord op te vin-
den. En toen, ik was intussen eind twintig, stootte ik op een
artikel over het opsporen van donoren. Blijkbaar bestaan er
overal ter wereld databanken waarnaar mensen vrijwillig hun
DNA naar kunnen opsturen, bijvoorbeeld voor stamboom-
onderzoek. Mijn handen begonnen te trillen toen ik het las.
Dit ging over mij, dit méést ik doen.

Van bij het begin wist ik dat de kans klein was om mijn biolo-
gische vader op deze manier te vinden, maar aan de hand van
tests met mijn eigen DNA-materiaal kreeg ik steeds meer
informatie. Zo bleek ik voor vijftig procent Scandinavisch te
zijn. |k vond zelfs een verre achterneef uit Noorwegen die
met mijn DNA matchte, waardoor ik aan een stamboom kon
beginnen. Al snel draaide mijn zoektocht uit op een obsessie.
Elk vrij uur, elk weekend, was ik bezig met die ene vraag: waar
kwam ik vandaan? Mijn echtgenoot steunde me onvoorwaar-
delijk, want ook hij voelde dat ik anders niet verder kon. Na
maandenlang onderzoek bleef er één databank over die ik
nog niet had geraadpleegd. Zonder al te veel verwachtingen
stuurde ik mijn DNA op, De kans dat ik de jackpot zou winnen
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zocht. Enkele dagen later kreeg ik nog een mailtje. Deze keer
van zijn vrouw. Ze stuurde me enkele foto’s en een beschrij-
ving van zijn karakter: mijn spiegelbeeld. Mijn biclogische
vader was een Noorse immigrant die nu in Belgié woonde
met zijn vrouw en dochter. Ze wilden graag met mij afspre-
ken. Dat was meer dan dat ik ooit gehoopt had.

De ontmoeting met hem was er eentje uit de duizend. Voor
me stond een man die sprekend op me leek. Met dezelfde
ogen, blond krullend haar en groot van gestalte. We knuffel-
den en huilden, het was een warme ontmoeting. Hij vertelde
dat hij als jonge man in de medische sector werkte en do-
neerde zonder er bij stil te staan. De reden waarom hij in een
database zat, was omwille van een simpele etniciteitstest die
zijn vrouw en hij voor het plezier hadden gedaan. Door deze
kleine toevalligheden werd mijn levenswens dus vervuld. Of
ik mijn donor nu als familie beschouw? Ik ga in elk geval niet
naar zijn familiefeestjes of omgekeerd. We zien elkaar af en
toe en we mailen, en dat is voldoende voor mij. Voor mij
bestaat mijn familie uit de mensen die mij gewiegd hebben,
die mij een kusje gaven toen ik mijn knieén schaafde en me
troostten. Het is een kwestie van gedeelde herinneringen en
die heb ik met mijn ouders. Daarnaast kan ik alleen maar
dankbaar voor zijn voor alle liefde die ik ontvangen heb, of
dat nu van biologische familie was of niet.”

WIL JIJ JOUW VERHAAL VERTELLEN?

Mail naar mijnverhaal@libelle.be of schrijf naar
Libelle - Mijn verhaal, Raketstraat 50 bus 2, 1130 Brussel.
We zijn altijd discreet met je gegevens.
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